
 

Gebeden 
God, ze zeggen dat uw naam de naam is 
van de allerhoogste,  
de man die de touwtjes in handen houdt.  
Ze zeggen dat u altijd naast de mensen staat  
dat u de persoon bent die je draagt.  
Ik weet het niet!  
Ik vind u zo onbegrijpelijk.  
Wat moet ik met u?  
Kunt u wel iets met mij?  
Want dat wil ik u nog zeggen:  
ik wil best iets doen,  
maar in allerlei dingen geloven  
die ik niet begrijp,  
daar voel ik niet zo veel voor.  
Ze zeggen dat u naast de armste mensen staat. 
Weten die mensen dat ook wel?  
Of rekent u erop dat ik iets doe?  
 
Anne, 14 jaar  
 
Dank u wel. 
Alstublieft. 
Amen.  
 
Simon,12 jaar 
 
Lieve God,  
als u werkelijk bestaat,  
kom dan naar ons toe op de aarde.  
Dan kun U al deze ellende met 
uw eigen ogen zien.  
Amen.  
 
Johanna, 15 jaar  
 
Ik sta hier met gebalde 
vuisten en een gebroken 
hart. Ik zeg niets en vraag 
niets maar Heer, kijk me in 
de ogen!  
Valentina  



 

 
O God,  
Wie ben ik?  
Leer mij wie ik ben.  
Wil ik alles aan anderen geven?  
Of wil ik alleen maar houden wat ik heb?  
Wil ik met anderen naar vrede streven?  
Of wil ik enkel mezelf zoeken?  
Laat mij mezelf vinden.  
En doe mij zoeken naar anderen.  
Kelly, 18 jaar  
 

God  
Stop het geweld.  
Je leest in de krant dat er weer een jongen van 17 in elkaar is geslagen,  
en nu is hij dood.  
Wat moet dat met die jongens en meisjes die nu opgepakt zijn?  
Je zou zeggen: zwaar straffen, maar helpt dat?  
Er zit iets goed fout, God.  
Rick, 16 jaar  
 
God, 
 ik zie je niet en ik hoor je niet.  
Toch weet ik dat je er bent. 
Ik kan jouw aanwezigheid niet verklaren  
en toch weet ik dat je er bent.  
Dank omdat je er bent.  
Leslie, 17 jaar  
 
Mijn God,  
help me mijn doel te bereiken  
Laat mijn enige droom uitkomen.  
U weet wel welke ik bedoel.  
Zhoi, 18 jaar  
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