
Alles wordt nieuw
Deze bijeenkomst gaat over genezing in het Nieuwe Testament.

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat er in het Nieuwe Testament verhalen staan waarin Jezus mensen geneest.
• De kinderen ontdekken dat de genezingsverhalen van Jezus iets zichtbaar maken van het
Koninkrijk van God: daar is geen pijn en verdriet, daar is het leven sterker dan de dood.
• De kinderen ervaren dat zij, net als Jezus, kunnen bijdragen aan het Koninkrijk van God.

Samenvatting:
Je start door met de kinderen in gesprek te gaan over 'ziek zijn'. Je leest samen in de Bijbel het
verhaal van het dochtertje van Jaïrus en bespreekt het verhaal. Samen kijk je naar een lied dat
gaat over de nieuwe hemel en aarde. Weten de kinderen wat dit lied met het verhaal te maken
heeft? De genezingsverhalen zijn eigenlijk een soort plaatjes waarin je alvast iets van het
Koninkrijk van God ziet. De nieuwe hemel en aarde is er al wel een beetje, maar nog niet
helemaal. Er is ook ruimte voor kinderen die willen vertellen over iemand die niet beter is
geworden. Tenslotte gaan de kinderen toneelstukjes uitvoeren: ze bedenken en beelden uit hoe zij
een beetje zoals Jezus kunnen zijn en zelf mee kunnen bouwen aan het Koninkrijk van God.

Werkbladen:

Werkblad 13.1 – Een genezingsverhaal
Werkblad 13.2 – Alles wordt nieuw
Werkblad 13.3 – Toneelstukjes
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