
Een knikkerstorm
Ontdek-activiteit: Verf een kunstwerk door knikkers door de verf te rollen.

Bijbeltekst
Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de boot liep vol water. Jezus
lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen: ‘Meester, word wakker! Doe
toch iets, straks verdrinken we!’ Jezus werd wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water:
‘Houd op! Wees stil!’. Het hield op met waaien, en het water werd helemaal rustig.
Marcus 4:37-39

 Nodig

Kartonnen dozen
Verf
Knikkers

Toelichting
Toen Jezus aan boord ging van het schip zag alles er nog vredig uit. Pas later kwam de storm
opzetten.‘De leerlingen gingen naar Jezus toe en maakten hem wakker. Meester, meester we
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vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en alles was
weer rustig.’

Gelukkig weten wij niet wat voor problemen wij tegen gaan komen in ons leven. Hebben wij
vertrouwen dat het goed komt of zien wij alleen de problemen en raken we in paniek?

Uitleg activiteit
Neem een grote kartonnen doos met een niet te hoge rand. Snijd bijvoorbeeld de helft van de rand
af. Leg op de bodem een tekenpapier. Plak met tape een papieren bootje op het tekenblad. Spuit
verf op het tekenpapier, en leg knikkers in de doos. Wanneer je de doos nu beweegt, rollen de
knikkers door de verf en maken de knikkers je schilderij! Laat het even drogen en verwijder daarna
voorzichtig het papieren bootje. Het bootje is nu wit gebleven en verschijnt tussen de verf!

Zorg dat je kleine drupjes van verschillende kleuren verf op het papier spuit, zodat niet alle verf
helemaal door elkaar gaat lopen.

Je kunt iedere deelnemer een eigen doos met papier geven, maar je kunt ook één groot kunstwerk
maken, zoals op de afbeelding. Neem dan een hele grote doos en beweeg deze samen heen en
weer.

 Voorbeeld gespreksvragen

Heb jij wel eens een echte storm meegemaakt? Hoe voelde dat?
In het verhaal van vandaag gaat het over een storm op het water. Hoe reageert Jezus op
deze storm?


